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Brussel  Cairo Vertrek vanuit Brussel met directe 
vlucht naar de hoofdstad van Egypte. Onthaal, 
grensformaliteiten en transfer naar uw hotel Ramses 
Hilton voor twee nachten verblijf.

Cairo  (o,m,a) Een grote wens gaat in vervulling want u 
doet een daguitstap naar de Piramides van Gizeh en de 
Sfinx: dé nationale symbolen van Egypte. Terwijl u de 
Grote Piramide (145 meter) van dichtbij bekijkt, denkt u 
aan de Oude Egyptenaren. Zij bouwden de drie Piramides 
die hier naast elkaar staan vermoedelijk al rond 2500 

voor Christus als graf voor farao Cheops, zijn zoon 
Chefren en kleinzoon Mykerinos. Wat een mysterieuze 
bouwwerken: de miljoenen blokken kalksteen wegen 
soms wel een paar ton per stuk en de Piramides zijn 
behalve hoog ook nog eens volledig symmetrisch. Vlak 
erbij pronkt de Sfinx met het lichaam van een leeuw 
en het hoofd van een koning. Na een lunch rijdt u naar 
Sakkara, de grootste necropolis (dodenstad) van Egypte. 
In het gebied liggen vele graven en piramides, sommige 
versierd met goed bewaarde hiërogliefen. Onderweg 
stopt u ook nog in Memphis om het enorme beeld van 
Ramses II, de grootste farao ooit, en om het grote Sfinx-
beeld te bekijken uiteraard. Vanavond zal u het prachtige 
klank- en lichtspektakel aan de piramides kunnen 
bewonderen. Onvergetelijk en inbegrepen in uw reis!

  Schitterende reis die u gewoonweg moet gedaan hebben
  VOL pension & visum inbegrepen

Egypte
8 dagen / 7  nachten 
maaltijden volgens programma

Egypte staat bekend als het land van de farao’s, piramides en de rivier de Nijl. Veruit het grootste deel van het land 
wordt bedekt door de Sahara en Sinaï woestijn. Ondanks de grootte van het land woont de bevolking bijna allemaal 
in de 6% vruchtbare oppervlakte. Dit zijn gebieden met voldoende water, langs de Nijl en rondom de Delta. Vanwege 
politieke onrust en terrorisme is Egypte enkele jaren geleden regelmatig negatief in het nieuws geweest. Inmiddels 
is de rust wedergekeerd en trekt ook het toerisme opnieuw veel bezoekers. Het is een land vol historische schatten, 
een indrukwekkende cultuur en staat op iedere wereldreiziger zijn lijst met stip bovenaan. De schitterende tempels 
langs de Nijl zijn geregen als parels aan een snoer.

Prijs per persoon in 2-pers.-kamer

27 mei ‘24 € 2295 02 september ‘24 € 2295
16 september ‘24 € 2295 
Toeslag per persoon: Eénpersoonskamer € 450
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Cairo - Aswan Nijl Cruise (o,m,a) Binnenlandse vlucht 
naar Aswan en inscheping op uw luxe cruise schip MS 
Blue Shadow waarop u in vol pension zal verblijven en 
noordwaarts varen naar Luxor. Geniet van het zwembad 
en de andere faciliteiten op het schip van waaruit u 
dagelijks zeer interessante en leerrijke uitstappen 
zal doen. Eerst bezoekt u de Hoge Dam van Aswan 
dewelke Egypte voorziet van water en electriciteit. 
Het is een dam met rotsvulling aan de noordgrens 
tussen Egypte en Soedan. De dam wordt gevoed door de 
rivier de Nijl en het stuwmeer vormt het Nassermeer. 
Verder bezoek aan de tempel van Philae gewijd aan de 
vruchtbaarheidsgodin Isis. In de late namiddag een 
boottocht per felluca (zeilboot) rond het Olifanten-
eiland met de zonsondergang als decor.

Aswan - Kom Ombo (o,m,a) Vandaag hebt u de kans 
om optioneel in de voormiddag een excursie te doen 
per autocar naar de befaamde tempel van Abu Simbel. 
De eerste aanblik overweldigt u ongetwijfeld: voor de 
ingang zitten de vier kolossale beelden van Ramses. 
(+-100 Euro ter plaatse te regelen) Na de lunch vaart 
u verder de Nijl af en bezoekt u de Tempel van Kom 
Ombo. Alleen al de ligging ervan is prachtig. Het 
heiligdom staat bovenop een zandduin en kijkt uit over 
de Nijl. Ook de tempel zelf is bijzonder: de ontwerpers 
deelden het complex over de lengte in tweeën en 
wijdden elk deel aan een andere god. De westelijke helft 
vereerde valkengod Horus, de oostelijke helft vereerde 
krokodillengod Sobek.

Edfu (o,m,a) Edfu is voor Egyptenaren een belangrijk 
heiligdom vanwege de strijd tussen Horus en zijn 
oom Seth, die bij de zeer goed bewaard gebleven 
Horustempel plaatsgevonden zou hebben. Vanaf de 
tempel hebt u een prachtig uitzicht over de Nijl en de 

omringende akkerlanden. U wordt van aan het schip met 
paardenkarretjes tot aan de tempel gebracht. Daarna 
zet u koers naar Luxor, onderweg volop genietend van 
de mooie vergezichten langs de kabbelende Nijl. 

Luxor - Karnak (o,m,a) Zeer uitgebreide bezoeken 
aan de Vallei van de Koningen, de Tempel van Luxor 
en de befaamde zuilentempel van Karnak. Zoveel 
geschiedenis en onvergetelijke hoogtepunten vlak bij 
mekaar aan twee kanten van de Nijl. De lokale gidsen 
komen tijd te kort om u zoveel moois te laten zien en 
uit de doeken te doen tot in de kleinste details. U reist 
vannacht comfortabel en veilig verder met de nachttrein 
vanuit Luxor terug naar Cairo. Alle couchettes zijn per 
twee personen en ook alleenreizenden moeten geen 
cabine delen met iemand anders... Degelijke maaltijden 
en fatsoenlijk sanitair aan boord. 

Cairo  (o,m,a) Bij aankomst transfer naar uw hotel Ramses 
Hilton en tijd om u op te frissen. Nadien nog een ganse 
dag bezoeken aan de hoofdstad. Uiteraard begint u met 
een bezoek aan het geweldige Egyptische Museum 
waar u wereldbekende stukken kan bewonderen alsook 
mummies uit lang vervlogen tijden. Alleen al het gouden 
masker van Toetanchamon is een publiekstrekker. Verder 
bezoekt u vandaag ook nog de Citadel van Saladin en de 
bekende Khan El Kahlili Bazaar. 

Cairo  Brussel (o) Transfer naar de luchthaven en 
terugvlucht naar Brussel. Einde van een memorabele 
week vakantie en heerlijke brok 
oude geschiedenis.   
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