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België  Possenhofen - Berg Langsheen 
de Duitse autosnelwegen rijden we naar de 
gemeente Pöcking im Landkreis Starnberg 
in Oberbayern op een steenworp van de 
hoofdstad München. Possenhofen is 
een Ortsteil gelegen aan de westoever 
van de Starnberger See.  Hier bracht Sisi, 
samen met haar familie, haar kindertijd 
door.  Ook haar neef, König Ludwig II, de 
Märchenkönig verbleef in Schloss Berg 
aan de andere oever.  Zij waren beiden 
hartstochtelijke zielsverwanten en deelden 
een wonderlijke geschiedenis. Daarna 
rijden we naar Berg waar we overnachten 
in het ****hotel Leonie.

Possenhofen De Pfalzgrafen van 
Wittelsbach bezaten reeds in de 13e eeuw 
een „Hof“ in „Possenhofen“. In de 16e 
eeuw werd het Schloss Possenhofen 
door de Beierse hertogen verbouwd en 
vanaf 1834 kwam het in het bezit van 
hertog Maximiliaan in Bayern, vader van 
Elisabeth von Wittelsbach, Hertzogin in 
Bayern, de latere keizerin Elisabeth oftwel 
Sisi genaamd. We bezoeken het Kaiserin 
Elisabeth-museum (± € 5 pp) gevestigd in 
het historische Bahnhof.  We maken een 
geleide wandeling langsheen de Kaiserin-
Elisabeth-Promenade aan de Starnberger 
See. En we varen naar het sprookjesachtig 
Roseninsel met de Bayerische Seenschif-
fahrt, daar waar Ludwig en Elisabeth elkaar 
zouden ontmoet hebben ... (± 6 pp).
 

Bad Ischl - Ebensee Doorheen het 
wondermooie Salzkammergut passeren 
we de Fuschlsee, met het Schloss Fuschl, 
en de Sankt-Wolfgangsee op weg naar de 
Kaiservilla in het Sisi-Park van Bad Ischl. (± 
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€ 22 pp). Het is hier dat Kaiser Franz zijn 
zomertijd doorbracht om zijn verjaardag 
te vieren. In 1853 ontmoette hij voor 
het eerst zijn toenmalig 15-jarig nichtje 
Elisabeth; de rest is geschiedenis … Want 
op 19 augustus 1853 verloofden ze zich. Het 
Marmorschlössl, diende als toevluchtsoord 
voor de latere keizerin Elisabeth.  Ook als 
keizerin bleef Sisi immers dit bijzonder 
mooi gelegen “paradijs” bezoeken en 
resideerde toentertijd in het huidige 
Golfhotel Kaiserin Elisabeth vlakbij 
in Feldafing. We reizen doorheen dit 
landschap en bezoeken dit bijzonder 
authentiek Kurort. We overnachten in 
Ebensee in het ***Landhotel Post. 

Bad Ischl - Wenen In het voorjaar van 1854 
(20 april)  vertrok Elisabeth uit Bayern naar 
het keizerlijke Wenen.  Vanuit Straubing 
an der Donau vaarde de bruid en haar 
moeder met een bayerischen Raddampfer 
van de Stadt Regensburg naar Linz in 
Oberõsterreich.  Van hieruit reisde het 
gezelschap verder met een nieuw gebouwd 
õsterreichischen Express-Dampfer naar de 
hoofdstad.  Op 24 april 1854 vond daar de 

huwelijksplechtigheid plaats in de Wiener 
Augustinerkirche.  Deze reis herbeleven we 
samen met boot en bus tot aan de paleizen, 
pleinen en parken van de keizerlijke stad 
Wenen (± € 15 pp).  Aansluitend naar ons 
verblijfshotel in Wenen. We verblijven in 
het ***hotel Marienhof. 

.

Wenen We bezoeken de winterresidentie 
met de keizerlijke appartementen in de 
Wiener Hofburg. (± € 18 pp). Hier wordt 
het boeiende leven van keizerin Sisi 
uitgebreid verteld en tentoongesteld.  
We komen binnen in de majestueuze 
Augustinerkirche en de exquisiete 
meubelverzameling im Möbelmuseum.  
We wandelen in de Volksgarten totaan het 
monument van Sisi.  We genieten aan de 
Kohlmarkt in de k.u.k. Hofzuckerbäckerei 
Demel van Kaiserschmarrn en Veilcheneis. 
We kijken onze ogen uit in de Kaiserlichen 
Schatzkammer. En volgen de keizerin op 
haar laatste reis die eindigt in de keizerlijke 
crypte, in de Kaisergruft onder het 
Kapuzinerkloster am Neuen Markt (± € 8 
pp). 

Wenen In de keizerlijke residentie aan 
de poorten van Wenen, m.n. Schloss 
Laxenburg (± € 3 pp), brengt Sisi haar 
wittebroodsweken door: eenzame weken 
voor deze erg jonge vrouw, afgezonderd van 
haar echtgenoot die ook hier weer in beslag 
genomen werd door overheidszaken.
Daarna rijden we naar de zomerresidentie 
van de Habsburgers: Schloss Schönbrun (± 
€ 22 pp).  In dit paleis werd keizer Franz 
Joseph geboren.  Hier vertoefde keizerin 
Sisi heel vaak in haar eigen salons en 
appartementen van dit barokke Schloss.  
Ook in het Schlosspark rond het paleis 
ontdekken we sprookjesplaatsen zoals 

het Palmenhaus, de indrukwekkende 
Neptunbrunnen en de gracieuze  Gloriette.  
Het is in deze kaiserlichen Sommerresidenz 
met meer als 1000 kamers, dat Sisi haar 
eerste Wiener Nacht doorbracht. Wij 
bezoeken Schloss en Parkanlage van dit 
betoverend oord.
 

Mayerling - München In het voormalig 
jachthuis van Mayerling, precies waar de 
kapel van de Karmelieten staat, stierven 
kroonprins Rudof en de 17-jarige barones 
Marie Vetsera op tragische wijze op 30 
januari 1889.  We bezoeken dit klooster met 
het vlakbij gelegen en waarheidsgetrouw 
bezoekerscentrum (± € 8 pp). Daarna 
rijden we naar München waar we verwacht 
worden in de Schlosswirtschaft Schwaige 
in Nymphenburg voor het Sisi gala-dinner.
Vooraf rijden we doorheen de Ludwigstrasse 
en voorbij das Hotel Vier Jahreszeiten 
op zoek naar sporen van de keizerin in 
deze aloude stad. We overnachten in het 
****Hotel Achat.

München   België Na ons ontbijt rijden we 
via de Duitse snelwegen naar België.

HOTELS ***& ****

Ligging: alle hotels zijn gunstig gelegen
Uitrusting: receptie, bar, restaurant, 
kamers met bad/douche, toilet, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet en s’avonds  
verzorgde 3 gangenmenu of buffet

INBEGREPEN:
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension van de 1e dag het 

avondmaal t.e.m. de 8e dag het 
ontbijtbuffet

• Sisi galadiner de avond van dag 7
• Begeleiding door een 

Nederlandstalige gids vanuit België


