FRANKRIJK - NIEUW

Parc Astérix

Prijs per persoon

(Zondag 26 april 26

€89 )

Voormiddag: vanuit onze opstapplaats
rijden we naar Frankrijk. Op een 40 km
boven Parijs bevindt zich het Parc Astérix,
een themapark dat gewijd is aan de wereld
van Asterix. Het is het op twee na meest
bezochte attractiepark van Frankrijk. Het
park is onderverdeeld in zes verschillende
zones waarover 42 attracties zijn verspreid.
Tijdens de ontdekking van het park zullen
we ook de verschillende personages uit de
wereld van Astérix ontmoeten.
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Middag: we genieten van een vrij
middagmaal in één van de vele restaurants
in het park.

Namiddag: we trekken verder op
verkenning door het park en leven ons
uit op de “Toutatis’, de snelste achtbaan
van Frankrijk. De liefhebbers van een
wateravontuur laten  zich  afkoelen
op Le Gran Splatch of navigeren met
waterkanonnen door oude Romeinse
scenario’s op de ‘Les Espions de César’.
Voor de kleinere kinderen zijn er rustige
attracties in ‘La Forét des Druides’ en de
zachte achtbaan ‘Le Vol D’Icare’ biedt een
geweldig uitzicht over het park. Kortom,
voor iedereen wat wils.

Avond: einde van deze avontuurlijk dag is
voorzien om 19u00 in Parc Astérix.

Opstapplaats D17

INBEGREPEN

- Vervoer met luxe autocar
. Toegang Parc Astérix

- BTW & wegentaksen

BELGIE

Pairi Daiza

Prijs per persoon

(Woensdag 13 mei ‘26

Opstapplaats D12

€ 79,50 )

(Vrijdag 10 juli 26

(Vrijdag 21 augustus ‘26

€ 87,50 )

€ 87,50 )

Voormiddag: we verkennen dit park in
alle vrijheid. We bezoeken het betoverende
Afrika: leeuwen, luipaarden, witte neus-
hoorns,... staan broederlijk naast olifant
Suzy, de giraffen en de aapjes. We trekken
van de ene vishut naar de andere, over het
water om de zeeleeuwen te bekijken en we

kuieren tussen de kangoeroes in Australié.

(Maandag 21september ‘26

€ 79,50 )

Middag: vrij middagmaal in Pairi Daiza.

Namiddag: het ideale moment om de
Indonesische rijstplantages te bezoeken.
We aanschouwen de prachtige exotische
planten, de kleurenpracht en beelden die
vanuit de andere kant van de wereld komen.
We kunnen rustig verpozen in de Chinese
tuin, welke de grootste van Europa is. We
ontdekken de traditionele paviljoenen, de
tempels en eeuwenoude bonzaibomen.
Tevens het rijk van de rode panda’s, de
alligators en zoveel meer. Sinds de komst
van de 2 reuzenpanda’s kunnen we de
panda’s volgen in hun bijna natuurlijke
habitat. Zij wonen in een speciaal voor
hen ontworpen bamboewoud. Als we meer
vissen willen zien, begeven we ons best
naar het reusachtig aquarium “Nautilius”.

Te veel om op te noemen en nog zoveel te
ontdekken...

Avond: het einde van deze fijne dag is
voorzien omstreeks 18u00.

INBEGREPEN
- Vervoer met luxe autocar

- Toegang Pairi Daiza
. BTW & wegentaksen
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